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Tijdens de eerste muziekles die ik bijwoonde op het ISK, merkte ik dat een meisje (ik noem haar in dit verslag V) de piano wel interessant vond. Ik nam haar mee naar de piano, speelde een riedeltje en vroeg aan V of ze dit zou willen leren. Ze knikte en de rest van het uur waren we bezig met de piano.
V heeft nul ervaring met de piano en ik probeerde dan ook de eerste technische dingen te leren. Zoals dat je jouw hand in een omgekeerde kom vorm op de piano moet laten rusten. Door haar lange nep nagels lukt dit eigenlijk niet. Ik bedacht dat ik het belangrijker vind dat ze uiteindelijk een duet weet te spelen met mij, dan het technisch compleet correct doen op de piano. Op die manier groeit liefde voor piano/muziek sneller.
Ze heeft een filmpje gemaakt van mijn handen die het riedeltje spelen die ze wil leren. Gelukkig zit de motivatie en de wil erin! 
We hebben nu twee lessen gehad en het gaat vooruit! Door haar lange nagels heeft ze haar eigen makkelijke manier gevonden om op de piano te spelen. Hopelijk hebben we deze week alle coupletten af. 
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